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Epistel : Brief van de H. Apostel Petrus1; 3, 8 - 15
Evangelie : H. Mattheus 5, 20 — 24

De brief en het evangelie benadrukken sterk de plicht van
broederlijke naastenliefde. We zijn verantwoording schuldig aan
God, niet alleen voor het schaden van het leven van onze broeders en
zusters, maar voor elk verzuim om dat te doen. We moeten het goede
voor het kwade vergelden en bij alle gelegenheden vredestichters zijn,
zo nodig lijden omwille van de gerechtigheid en onversaagd doorgaan
met het beoefenen van het goede. Onze relatie met God bepaalt onze
houding ten opzichte van onze naaste. Niemand is goed zoals God
goed is, niemand vergeeft zoals God vergeeft. Het is dus onze beurt
om vol mededogen, broederliefde en barmhartigheid te zijn. Laten
we het geluk van anderen zoeken, want we zijn geroepen om Gods
geluk te erven.

MEDITATIE

De bovennatuurlijke liefde die wordt uitgeoefend jegens de naaste,
ondanks natuurlijke afkeer, antipathie en tweedracht, manifesteert in
de ziel die haar bezit een grotere intensiteit van goddelijk leven. Ik
ben niet bang om te zeggen dat een ziel die zich bovennatuurlijk,
zonder voorbehoud, aan Christus overgeeft in de persoon van haar
naaste, Christus zeer liefheeft en oneindig door Hem bemind wordt;
zij zal grote vooruitgang boeken in haar vereniging met Onze Lieve
Heer. Integendeel, door zich af te sluiten van haar naaste, sluit een
ziel zich af van Christus, van Christus' meest heilige verlangen om één
te zijn, om in eenheid te worden voltooid. Ware heiligheid schittert
door naastenliefde en de totale zelfgave. Als we verenigd willen
blijven met Onze Lieve Heer, is het uiterst belangrijk om te zien of we
verenigd zijn met de leden van zijn Mystieke Lichaam. Laten we
voorzichtig zijn. De kleinste opzettelijke kilte ten opzichte van een van
onze broeders zal een obstakel vormen, meer of minder ernstig al
naargelang de mate ervan, voor onze vereniging met Jezus. Daarom
zegt Christus ons dat als we ons, op het moment dat we onze offergave
aan het altaar aanbieden, herinneren dat onze broeder iets tegen ons

heeft, we onze offergave daar moeten laten, ons eerst met onze
broeder moeten verzoenen en dan onze gave aan de Heer moeten
komen aanbieden. Als we dichter bij Christus willen komen, als we
eenheid met Hem willen bereiken terwijl we slechts één van zijn leden
uitsluiten van onze liefde, dan is dat het willen verdelen van Christus.
Zalige Columba Marmion, Christus, het leven van de ziel

H. Missen in onze kapel
De eerstvolgende Missen zijn:
- zondag 21 juli om 12 uur
- woensdag 31 juli om 19 uur
- van 1 tot en met 7 augustus en van 15 tot en met 18 augustus

- tijdens de week om 8.30 uur

- op zondagen om 10 uur
We zoeken verder ....
Het is echter niet gemakkelijk omdat de priesters die de oude Mis
opdragen niet zo talrijk zijn, ook nog jeugdkampen leiden...enz.
En, we staan voor een bijzonder moeilijke periode in de Kerk. Maar
onthoud goed: wat eeuwen heilig was en aan de Kerk toebehoort kan
zomaar niet afgeschaft worden door NIEMAND ! Wij houden stand.
Bid opdat we allen zo edelmoedig zouden zijn om priesters op te
vangen die het omwille van hun trouw aan de Leer bij manier van
spreken misschien op straat zullen staan, zonder inkomen, zonder
kerk en altaar !
Bid voor priesters opdat zij de sacramenten, en vooral de H. Mis alle
voorrang zouden geven, vooral op hun zondagsprogramma ! En dat
zij in dit jaar van de Zalige Priester Eward Poppe (+ 1924 ) zijn
voorbeeld volgen.
En wij kunnen ons geloof verdiepen.

Het Jubileumboek van het Priester Poppe-jaar is in de foyer te koop
an de officiele prijs van 30 euro. Het boek bevat vele unieke foto’s
en onuitgegeven informatie.

Nu wij bijna een Vlaamse Heilige hebben, negeer hem dan niet als je
jezelf een Vlaming noemt !
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