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Zondag 12 mei 
  Zondag na Ons Heer Hemelvaart  

 
Epistel : Brief van de H. Apostel Petrus I; 4 , 7 - 11 
Evangelie : H. Johannes 15 , 26 - 27 
In de Middeleeuwen stond de zondag na Hemelvaart bekend als de 
"Zondag van de Rozen" : in Rome kondigde de paus aan het volk de 
komst van de Heilige Geest aan. En om het tastbaarder te maken 
werden er rozen over de gelovigen uitgestrooid. Jezus beloofde dat hij 
ons niet als wezen zou achterlaten, maar dat Hij ons zijn Geest zou 
zenden (evangelie).  Dus net zoals de apostelen in de Bovenzaal in 
gebed en naastenliefde (epistel) wacht de Kerk op de komst van de 
derde Persoon van de Heilige Drie-eenheid. Deze hele Mis bereidt ons 
daarop voor. 
 Meditatie 
Onze Verlosser is opgevaren naar de hemel: laten we dus niet 
onrustig zijn op aarde. Laat onze gedachten zijn waar Hij is, en hier 
beneden zullen we rusten.  Laten we nu met Christus opstijgen door 
het hart; en wanneer zijn beloofde dag komt, zullen ook wij Hem 
volgen in lichaam. [...] Maar terwijl we opstijgen, moeten we 
oppassen dat we niet hoogmoedig worden en dat we niet op onze 
verdiensten vertrouwen, alsof die van onszelf zijn. We moeten ons 
hart hoog houden, verbonden met de Heer; want het hart hoog, 
maar niet dicht bij de Heer, is hoogmoed; het hart hoog, maar ook 
dicht bij de Heer,is toevlucht.                              Sint Augustinus, sermoen 
 

Meimaand -Mariamaand 
 

Hoge Vrouwe in de hemel, ’s Heren Moeder, reine Maagd  
Hoor het volk der Lage landen dat U ned’rig bijstand vraagt. 
‘t Heeft aloude adelbrieven van zijn godsvrucht, deugd en eer. 
Wil zo smeken wij U, Vrouwe, voor ons bidden bij de Heer… 
 
    Lieve Vrouwke in de hemel die der Vlamen Moeder zijt: 
    Red uw volk uit diepe noden, maak het tot de deugd bereid. 
 
Lieve Vrouwe zo was Vlaanderen, hoofs, eenvoudig en devoot. 
Kersten van geloof en zeden bleef het in zijn hoogste nood. 
‘t Bouwd’ U tempels en kapellen van de zee tot in de hei, 
‘t Schilderd’ U in pracht van kleuren, ’t zong U lied’ren in de mei. 
 

 Lieve Vrouwke in de hemel die der Vlamen Moeder zijt: 
 Red uw volk uit diepe noden, maak het tot deugd bereid. 
 

Gelukkige Moederkensdag ! 
Al vieren wij “Moederkensdag’  normaal op 15 augustus, feest van 
Maria Tenhemelopneming, toch doen we even mee en zetten we ook 
deze tweede zondag van de maand mei onze moeders in de bloemen ! 
 
Mooi zijn ze allen de moeders der wereld 
dag in, dag uit, wakend over hun kind. 
Zij zijn het evenbeeld van een Madonna 
die zonder voorkeur ons allen bemint. 
 
Teer is de liefde van al onze moeders 
maar zij staat sterk tegen dreigende macht. 
Zo innig goed zijn zij, al onze moeders 
dat zij zich opoff'ren zonder een klacht. 
 
Het leven eist zijn prijs,de kinderen worden wijs, 
de moeders worden grijs, maar wat ook verdwijnt,  
hun schoonheid die blijft. 
 
Mooi zijn ze allen, de moeders der wereld 
de grootste schatten van goedheid en trouw. 
En op die vrouwen, op al onze moeders, 
daar heeft de mensheid haar hoop op gebouwd. 
 
Bidden wij voor  moeders die ons heilige priesters geven ! 
 

Honderd jaar -viering  Pastoor Van der Voort 
Kom tegen 11.30 uur naar de kapel en loop even de conferentiezaal 
binnen voor een kleine tentoonstelling over het leven van de pastoor   
en om samen met hem (cd) de rozenkrans te bidden voor de H. Mis. 
  
H. Mis :  Pinksteren om 12 uur !!! 
H. Mis :  Pinkstermaandag om 10 uur !!! 
Dit is uitzonderlijk, want vele TLM priesters zijn op bedevaart naar 
Chartres !!! Dank u , pater Schneider ! 
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