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VIERDE ZONDAG NA PASEN

Epistel : Brief van de H. Apostel Jacobus 1, 17 - 21
Evangelie : H. Johannnes 16, 5 - 14

De laatste zondagen na Pasen blijven de glorie van Christus en
de vreugde van de verlossing bezingen. In de Mis van vandaag
zullen we letten op het introitus en de uitbundige jubelzang van
het offertorium, een van de mooiste melodieén in het
gregoriaans. Nu we Hemelvaart en Pinksteren naderen,
herinneren de evangelién ons eraan hoe Jezus zijn leerlingen
voorbereidde op zijn vertrek in hun steun. Dit onderricht over
de zending van de Geest geldt zowel voor ons in de Kerk, waar
Hij de inspiratie en de gids is, als voor elk lid van de gelovigen,
"gedoopt in water en Geest", de eigenlijke bron van hun
christelijk leven. Door zijn permanente rol in de Kerk verlengt
de heilige Geest het werk van Christus en getuigt ervan;
tegelijkertijd overtuigt Hij de wereld van dwaling en zonde in
haar weigering om de Verlosser te aanvaarden.

Meditatie

Jezus geeft ons de Heilige Geest, en de Heilige Geest doet ons
Jezus kennen en liefhebben. De Heilige Geest laat het zuivere
en heldere licht van het geloof in ons schijnen en het geloof laat
ons Jezus zien: Jezus in de hemel en Jezus in de Eucharistie.
Wat een heerlijk wonder is het om te bedenken dat Jezus ons
de Heilige Geest geeft en dat de Heilige Geest Jezus aan ons
openbaart! Zo werkt God, door zijn Zoon en zijn Heilige Geest,
om onze zielen te redden, te heiligen en te verheerlijken.
Hoezeer houdt God van onze zielen en hoe vreugdevol moeten
zij zich onderdompelen in deze oceaan van liefde die de Vader,
de Zoon en de Heilige Geest wordt genoemd! Mijn God, mijn
God, dompel mijn ziel onder in die oceaan die U zelf bent, en
moge ze daar eeuwig blijven. Amen  Pater Emmanuel, Meditaties
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