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Epistel : H. Paulus aan de Efeziérs 5, 15 - 21
Evangelie : H. Johannes 4, 46 — 53

De situatie van de mens tegenover God is die van een zondaar die
zich bewust is van zijn verantwoordelijkheden; er is geen manier om
het goed te maken, hij kan alleen maar zijn schuld toegeven en een
beroep doen op Gods barmhartigheid. Maar we maken aanspraak op
deze barmhartigheid, te beginnen met onze eigenlijke toestand als
zondaars. In plaats van een obstakel te zijn voor verlossing, zijn onze
fouten er juist de oorzaak van: "Ik ben niet gekomen voor de
rechtvaardigen", zei de Verlosser op een dag toen hij het verwijt
kreeg dat hij, in zijn gebruikelijke vriendelijkheid, tot zondaars
sprak. De grote openbaring die ons is gedaan, is dat God, tegenover
de universele en totale onmacht van de mens om zichzelf te redden,
ons een kosteloos heil heeft gezonden. Van nu af aan hoeven we
alleen nog maar de glorie van God in twijfel te trekken, bezig met
zijn werk van barmhartigheid; vol vertrouwen te vragen om zijn
vergeving en zijn vrede, en, zekerder van hem dan van onszelf, onze
vreugde te bezingen als verlosten te midden van een leven dat naar
hem toe beweegt te midden van beproevingen en strijd.

Meditatie

Als we het verslag van het leven van Christus Jezus in de evangelién
doornemen, zien we dat hij in de eerste plaats geloof vraagt van
degenen die tot hem komen. Waar hij geen geloof vindt, beperkt hij
opzettelijk de effecten van zijn macht: de evangelién vertellen ons
uitdrukkelijk dat hij niet veel wonderen deed in Nazareth vanwege
het ongeloof van de inwoners. Het lijkt erop dat een gebrek aan
geloof de actie van Christus verlamt, als ik het zo mag zeggen. We
hebben dit geloof ontvangen in het doopsel, maar we moeten het niet
begraven of slapend laten liggen in het diepst van ons hart. We
moeten God vragen om het in ons te vergroten en we moeten het zelf
oefenen door onze daden te herhalen. Hoe zuiverder en levendiger
het is, hoe meer het ons bestaan zal omhullen en hoe solider,

waarachtiger, helderder, zekerder en vruchtbaarder ons geestelijk
leven zal zijn.
Zalige Colomba Marmion
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