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Zondag 21 juli
Negende Zondag na Pinksteren

Epistel : H. Paulus aan de Korinthiérs I ; 10, 6 - 13
Evangelie : H. Lucas 19,41 —47

De brief herinnert aan de verschrikkelijke beproevingen die het hele
volk ooit in de woestijn moest doorstaan. Het is een herinnering aan
een dringende waarheid: de goddelijke roeping is een voorrecht,
maar het is niet genoeg om ons te redden; het maakt onze plicht van
trouw alleen maar heiliger. De heilige Paulus nodigt ons uit om na te
denken over dit onderricht, dat gaat over de geschiedenis van onze
vaderen. De les van het evangelie is dezelfde. Minder dan veertig
jaar na de dood van de Verlosser zou Jeruzalem van boven tot onder
worden verwoest omdat het de vredesboodschap van Jezus had
afgewezen. Het verhaal van het uitverkoren volk gaat verder onder
ons. De boodschap van Christus verspreidt zich; naast degenen die
het verwelkomen, weigeren velen het te horen, tot hun eigen verlies,
en juist onder de mensen die Hij het eerst verwelkomde, richt de
noodzakelijke test van trouw verwoestingen aan. Maar God is trouw;
Hij wil onze verlossing tot het einde toe en komt ons zelfs in tijden
van beproeving te hulp.

Meditatie : “Jullie vijanden zullen komen", zei Jezus in Jeruzalem.
Ik ben gekomen om jullie te redden, maar jullie hebben je Redder
afgewezen; jullie vijanden zullen komen. Ik heb jullie liefgehad,
maar zij zullen jullie haten. Ik zou jullie omringd hebben met liefde,
jullie overladen met genaden en zegeningen; zij zullen jullie
omringen met loopgraven, jullie aan alle kanten belegeren. Ik zou je
ten hemel hebben verheven, maar zij zullen je ter aarde storten, je
van boven tot onder vernietigen en steen op steen achterlaten".
Jeruzalem is de ziel die God geschapen heeft, die God liethad, en die
zich onttrekt aan de liefde van haar God. Ze zegt tegen God: "Ik wil
niet door jou bemind worden." Als ik zou toelaten dat u van mijj
houdt, zou U mij genade, gerechtigheid, vrede en glorie geven. Maar
U zou mijn zonden wegnemen. Maar ik vind ze mooi, ik wil ze
hebben. Ik wil jou niet met ze, want ik zou ze niet met jou kunnen

hebben. Tk wil niet huilen om mijn zonden: ze zijn mijn vreugde. En
Jezus weent over deze verblinde ziel. Zoals Hij tegen Jeruzalem zei:
"Wist je dat maar! Maar ze wil het niet weten. Het licht vermoeit
haar, het licht is een last voor haar. En Onze Lieve Heer zei tegen
haar, net als tegen Jeruzalem: Je vijanden zullen komen. En hij
weent om het ongeluk van deze ongelukkige ziel. Huil, Heer; huil,
Heer Jezus: uw tranen zullen niet allemaal verloren gaan; ik geef u
mijn ziel om haar vruchten te ontvangen; door uw tranen, Heer, red
mijn ziel. Pater Emmanuel, Meditaties ( tekst via Pater Herman)

H. Missen in onze kapel

- Zondag 21 juli: H. Mis om 12 uur

Na de H. Mis verkoop van boeken die we dubbel hebben aan 50%
vermindering

Noteer de volgende H. Missen in onze kapel!
- donderdag 1 augustus om 9 uur

- vrijdag 2 augustus om 9 uur

- zaterdag 3 augustus om 9 uur

- zondag 4 augustus om 10 uur

- maandag 5 augustus om 9 uur

- dinsdag 6 augustus om 9 uur

- woensdag 7 augustus om 9 uur

- zondag 11 augustus om 12 uur

- donderdag 15 augustus om 10 uur

- vrijdag 16 augustus om 9 uur

- zaterdag 17 augustus om 9 uur

- zondag 18 augustus om 10 uur.

Elke nieuwe dag is uniek

Als je ’s morgens ontwaakt is uw reiskoffer voor die dag al gevuld
met vierentwintig uren ... Ze zijn van u ; ze zijn uw waardevolste
bezit, een uniek persoonlijk geschenk. Niemand kan u uw koffer
afnemen. En weet dat niemand meer of minder ontvangt die dag.
Maak dus dankbaar het beste van uw nieuwe dag.

Zonnige, gezegende vakantie !
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