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Epistel : Brief van de H. Apostel Johannes1: 3,13 -18
Evangelie : H. Lucas, 14 , 16 - 24

Plechtigheid van Corpus Christi
"Als de mens dit mysterie goed kende, zou hij sterven van liefde"
(Heilige Pastoor van Ars)

Wat is de oorsprong van dit feest?

Corpus Christi gaat terug tot de 13e eeuw. Het werd voor het eerst
gevierd in Luik op verzoek van een cisterciénzer non, de heilige
Julienne du Mont-Cornillon. Paus Urbanus IV, een voormalig
aartsdiaken van Luik, breidde het uit tot de universele Kerk in
1264.

Waarom een feest van het Heilig Sacrament naast Witte
Donderdag?

De verjaardag van de instelling van het Heilig Sacrament is Witte
Donderdag, maar omdat de Kerk op deze dag in beslag wordt
genomen door het naderende lijden van haar Verlosser, kan ze het
niet alle plechtigheid geven die het verdient. Vandaar de behoefte
aan een speciaal feest waarop de gelovigen Christus, die werkelijk
onder ons aanwezig is, kunnen aanschouwen, aanbidden en vieren
en boete kunnen doen voor de overtredingen die zij tegen Hem
hebben begaan.

Waarom houden we op deze dag een processie?

Op Corpus Christi (of, in Frankrijk, op de zondag die volgt)
organiseert de Kerk waar mogelijk processies waarin Jezus-Hostia,
gedragen in een monstrans, door de straten van onze steden en
dorpen trekt als teken van Gods nabijheid. Deze processies tonen
ons de volle realiteit van de Menswording en hoe dicht God bij de
mensen blijft in hun dagelijks leven: "Wij dragen Christus door de
straten van onze stad. We vertrouwen deze straten, deze huizen -
ons dagelijks leven - toe aan zijn goedheid. Mogen onze straten de



wegen van Jezus zijn! Mogen onze huizen gekenmerkt worden
door zijn aanwezigheid. (Benedictus XVI)

Welke genade kunnen we op deze feestdag vragen?

Een groter geloof en een vuriger liefde voor Jezus, waarlijk
aanwezig in het Heilig Sacrament. Laten we op deze dag onze dank
zingen voor de Eucharistie, de samenvatting van al Gods
zegeningen.

De Mis van vandaag, gecomponeerd door de heilige Thomas van
Aquino, heeft een grote leerstellige rijkdom. Het zijn teksten die de
akkoorden van het hart raken om lof en dankbaarheid uit te
drukken aan het Heilig Sacrament, terwijl het intellect, dat met
verwondering doordringt in het mysterie, in de Eucharistie de
levende en ware aanwezigheid van Jezus herkent, van zijn Offer
van liefde dat ons verzoent met de Vader en ons verlossing
schenkt." (Benedictus XVI)

MEDITATIE

God is liefde en liefde geeft zichzelf. Het is zijn wet, het is in God,
het is van God; en God zelf, die ons wil leren liefhebben, begon
met zichzelf te geven. Hoe goed is het om hierover te mediteren in
de aanwezigheid van Jezus in de Eucharistie.

In de Menswording geeft Hij zich aan onze natuur en schept Hij
dit grote wonder, een God-Mens! Hoe mooti en rijk is de wieg in
Bethlehem! We hebben een kleine broer die groot is:

In de Eucharistie geeft Jezus zich niet meer één keer aan de
menselijke natuur zoals bij de Menswording, maar zo vaak als we
willen, maar aan ieder van ons geeft hij zich helemaal, alsof hij
alleen ons liefheeft.

Convescens in edulium - In zijn maaltijd heeft Hij zichzelf tot
voedsel gemaakt. Aan het kruis geeft Hij zichzelf, maar hier, net
als in de Menswording, maar één keer, voor iedereen tegelijk,
maar Hij geeft zichzelf tot in de dood. Dit is onze verlossing, ja
onze verlossing. Hij betaalt.

Se moriens in pretium - Door te sterven maakte Hij zichzelf tot
losprijs. In de hemel geeftHij zichzelf,Hhij is onze beloning, ons
eeuwig geluk; maar in de hemel is het zoals in de Eucharistie,Hij
geeft zichzelf aan iedereen, maar in een geschenk dat nooit zal
eindigen.



Se regnans dat in premium - In zijn koninkrijk maakt Hij zichzelf
tot beloning. Oh! de Eucharistie! de Eucharistie!

Laten we bidden, laten we aanbidden, laten we liefhebben.

Pater Emmanuel, Meditaties (dank aan Pater JP Herman)

Feest van het Heilig Hart van Jezus- vrijdag 7 juni
Op vrijdag 7 juni, dit jaar tevens de Eerste Vrijdag van de maand,
viert de Kerk het feest van het Heilig Hart van Jezus.
Aan de verering van Jezus' Heilig Hart ligt de gedachte ten
grondslag dat het hart de bron is van de liefde. De populariteit van
deze devotie vindt haar oorsprong in de visioenen van de heilige
Maria Margaretha Alacoque (1647-1690). Zij was een religieuze in
een klooster in Paray-le-Monial, Frankrijk.
Dat het hart symbool is voor iemands karakter, is bekend. We
zeggen van mensen dat ze een goed hart of - juist omgekeerd - een
hart van steen hebben. Van Jezus Christus weten we dat Hij zich in
zijn grote liefde voor ons heeft gegeven. Uit zijn binnenste vloeien
'stromen van levend water' (Johannes 7:38) en toen een soldaat
een lans in zijn zijde stak, kwam daar bloed en water [Johannes
19:34] uit, tekenen van genade en sacramenten. Het Heilig Hart
van Jezus werd het symbool van zijn allesomvattende liefde. Op de
eerste vrijdag van iedere maand en heel speciaal de derde vrijdag
na Pinksteren wordt het Heilig Hart vereerd. Het zijn dagen
waarop dank wordt gezegd voor de grote liefde die Christus
betoond heeft.
Begin vorige eeuw werd het Heilig Hartbeeld op plechtige wijze
"geintroniseerd" wanneer een katholiek gezin een nieuw huis
betrok. Het gezin toonde op die wijze dat de liefde van Jezus de
boventoon in hun huis voerde. Na de zegening van het beeld door
de priester werd gezamenlijk het geloof beleden door het opzeggen
van de ‘Twaalf artikelen van het Geloof’. Vervolgens werd de ‘Akte
van Toewijding’ gelezen met de volgende woorden:

Akte van Toewijding

“Allerheiligst Hart van Jezus, vandaag komen wij U zonder enig
voorbehoud als Koning uitroepen over ons huisgezin.
Zo willen wij van harte voldoen aan Uw vurig verlangen, dat Gij
aan de Heilige Maria Margaretha Alacoque hebt bekend gemaakt,
om over de christelijke huisgezinnen in liefde te heersen.
Wij beloven U voortaan te leven volgens Uw leer en voorbeeld,



levend uit Uw woord: “Ik ben de wijnstok, gij de ranken.” Wij
beloven U ons gezin te beveiligen tegen de geest van de wereld, die
Gij hebt veroordeeld. Maar vooral willen wij ons in ons gezin steeds
meer toeleggen op een deugdzaam leven, om zo deel te hebben aan
de vrede die Gij reeds hier op aarde hebt toegezegd aan de
gezinnen die U zijn toegewijd.

Gij zult Koning zijn over ons verstand door ons eenvoudig geloof in
U en Uw Kerk; over onze harten door onze algehele, vurige liefde
voor U. De kracht hiervoor zullen wij vinden in een veelvuldige
Heilige Communie.

Hart van onze Verlosser, leef in ons midden als Hoofd van heel ons
huwelijks- en gezinsleven. Zegen onze geestelijke en tijdelijke
ondernemingen. Verdrijf onze zorgen. Heilig onze vreugden en wil
ons leed verzachten.

Goddelijk Hart, wij willen z6 leven op aarde, dat ons hart gericht
staat op de hemel. Als één van ons in menselijke zwakheid U mocht
bedroeven, breng hem dan in herinnering, dat Uw Hart vol
goedheid en liefde is, geduldig en rijk aan barmhartigheid voor de
rouwmoedige zondaar.

Help ons Uw opdracht te vervullen: dat wij na dit leven allen
tezamen weer verenigd in grote dankbaarheid Uw heerlijkheid
mogen aanschouwen. Dit zal ook onze troost zijn bij ieder leed in
ons gezin, bij ziekte en in rouw.

Help ons dan, goede Jezus, ons in Kkinderlijke liefde te
onderwerpen aan de Heilige Wil van Uw en onze Vader. Wijj
smeken het Onbevlekt Hart van Maria, wij smeken de glorierijke
Heilige Jozef dat zij U deze toewijding opdragen en er ons aan
doen denken iedere dag van ons leven.  Moge het Hart van Jezus
in onze harten leven als Koning van ons huisgezin..

Volgende H. Mis op zondag 16 juni om 12 u in onze kapel !.
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